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Sinterklaas kwam op bezoek

Sinterklaas bracht dit jaar een bijzonder bezoek aan basisschool De Regenboog. Het was een dag waar alle kinderen vol spanning
naar uitkeken, want het was weer tijd voor het jaarlijkse Sinterklaasfeest! Toen de grote klok van de school sloeg, ging de deur van
het lokaal open en daar stond hij dan: Sinterklaas, met zijn grote mijter, zijn lange witte baard en natuurlijk zijn boek vol met
namen van alle kinderen.

De leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 keken vol bewondering naar de Goedheiligman, die met zijn Pieten door de gangen
liep. De Pieten hadden de taak om allerlei lekkernijen, zoals pepernoten en chocoladeletters, uit te delen. Ook hadden ze een paar
bijzondere surprises meegenomen, die ze op de verschillende klassen verdelen. De kinderen zongen vrolijk sinterklaasliedjes,
terwijl de Goedheiligman met een vriendelijke glimlach naar hun tekeningen keek en verhalen aanhoorde.



Pepernoten
Kruidnoten
Speculaas
Borstplaat
Chocolade letters

In de aula werd een groot feest gevierd. Sinterklaas nam plaats op een speciaal versierde stoel, waar de kinderen hun
verlanglijstjes mochten overhandigen. Sommige kinderen waren zo nerveus dat ze haast vergaten wat ze wilden vragen, maar
Sinterklaas had altijd wel een luisterend oor. Na een korte toespraak bedankte hij de kinderen voor hun mooie tekeningen en hun
goede gedrag het afgelopen jaar.

De Pieten zorgden voor extra plezier met een aantal grappige stunts en zelfs een paar dansjes, wat de kinderen tot lachen bracht.
Het was een feestelijke en gezellige dag, die de kinderen nog lang zouden herinneren. Iedereen ging naar huis met een glimlach,
blij datinfo@cns-ede.nlhad bezocht.

Een nieuwe verrassing op basisschool De Regenboog

Na het feest van Sinterklaas was het tijd voor een nieuwe verrassing op basisschool De Regenboog: de komst van de Kerstman!
Het was een koude, maar magische dag in december toen de kinderen hoorden dat er iemand heel bijzonders naar school zou
komen. In de verte hoorden ze het geluid van rammelende sleetjes en het vrolijke gezang van kerstliedjes. Iedereen begon te
roezemoezen, want het kon maar één iemand zijn: de Kerstman!
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Toen de kinderen de gymzaal binnenkwamen, zagen ze een grote kerstboom staan, versierd met schitterende lampjes en
kleurrijke ballen. Midden in de zaal stond de Kerstman, met zijn dikke rode pak, zijn witte baard en zijn warme glimlach. Hij werd
vergezeld door zijn vrolijke elfjes, die de kinderen meteen betoverden met hun vrolijke en kleurrijke kleding.

De Kerstman had voor iedereen een speciaal cadeau meegenomen. Terwijl hij de kinderen in de ogen keek, vertelde hij dat hij heel
trots was op de goede daden die ze dit jaar hadden verricht. De kinderen konden hun ogen niet geloven toen ze hun cadeautjes
kregen: kleine knutselspulletjes, kerstversieringen en zelfs een paar heerlijke chocolaatjes. Maar het allerbelangrijkste was de
boodschap die de Kerstman overbracht: “Vrede, liefde en gezelligheid, dat is waar het om draait tijdens de feestdagen.”

De elfjes hadden voor een extra verrassing gezorgd: een groot kerstfeest met muziek en dans! Iedereen zong mee met bekende
kerstliedjes en de kinderen mochten samen met de Kerstman een prachtige kerstboom versieren. De Kerstman vertelde verhalen
over het noordpool en zijn magische rendieren, en zelfs de juf en meester deden mee met het dansen.

Toen het feest bijna ten einde was, bedankte de Kerstman de kinderen voor hun enthousiasme en goede gedrag. Hij zei dat hij
binnenkort weer op de Noordpool was, maar dat hij altijd aan de kinderen van De Regenboog zou denken. Met een laatste vrolijke
“Ho ho ho!” stapte hij in zijn slee, die door de elfjes werd aangeduwd, en verdween achter de wolken.
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De kinderen gingen met een warm gevoel naar huis, hun hart gevuld met de magie van kerst en de belofte van een nieuw jaar vol
avonturen. Het bezoek van de Kerstman had de feestdagen voor iedereen op basisschool De Regenboog nog specialer gemaakt.

Avondje wijnproeven



De dames hadden een erg gezellig en welverdiend uitje, wat duidelijk te zien is op de foto hierboven.

Het was een gezellige vrijdagavond, en de herfstzon ging langzaam onder. In een knus hoekje van een gezellig ingerichte wijnbar
verzamelden vijf vriendinnen zich rond een houten tafel. De sfeer was warm, met zachte kaarsjes en een lichte geur van druiven in
de lucht.

Sophie, altijd de organisator van het gezelschap, had het idee opgevat om een avondje wijnproeven te doen. “We verdienen het,
dames!” zei ze met een brede glimlach terwijl ze de wijnkaart bestudeerde. Aan de muur prijkten krijtborden met namen van
wijnen die je nieuwsgierig maakten naar verre wijngaarden en zonnige heuvels.

 

 


